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ONDERZOEKSVRAAG 
ôôHoe verliep het kunstenaarsleven van 

Joop Holsbergen?ôôJoop Holsbergen(1895-1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joop Holsbergen in zijn atelier 
 
 

 
 
                                                     Zelfportret in olieverf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfportret in beton 
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1. Inleiding         blz. 3 
2. Jeugd          blz. 5 
3. Opleiding         blz. 9 
4. Huwelijk & Werkkring      blz. 10 
5. Kunstenaarsleven in Almelo    blz. 13 
6. Verhuizing naar Rotterdam     blz. 21 
7. Van schilder naar beeldhouwer    blz. 25 
8. Met pensioen        blz. 31 
9. Terug naar zijn geliefde Twente   blz. 33 

10. Conclusie         blz. 37 
11. Nalatenschap        blz. 41 
12. Verwantschap met mijn eigen werk   blz. 44 
13. Dankwoord en bronvermeldingen   blz. 53 
14. Bijlagen         blz. 57 
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,,Ik kon toch nooit wat verkopen. Daar heb ik geen verstand van.  

Dat ik teleurgesteld ben ligt helemaal aan mijzelf. Overdag werkte ik 

bij de spoorwegen en ôs nachts schilderde ik of zat ik te beeldhouwen.  

Daar was ik gelukkig meeò.  ï Quote van Joop Holsbergen ï                               

 
 
Joop Holsbergen werd geboren in Amerongen in een middenstandsgezin. 
Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Rotterdam. 
Hij volgde een technische opleiding als instrumentmaker en trad na zijn dienstplicht 
vervuld te hebben gedurende de mobilisatie van 1914 tot 1918, in 1923 in dienst van 
de Nederlandse Spoorwegen, waarvoor hij 40 jaar zou blijven werken. 
Hij trouwde in 1923 met Charlotte van Stigt. 
 
In 1928 verhuisde het gezin naar Almelo, waar Joop het toezicht kreeg over het 
spoorwegnet in Twente. Holsbergen was als kunstenaar autodidact, maar tekende 
en schilderde al vanaf zijn jeugd.  Hij werd lid van de ñTwentse kunstkringò en was 
gerespecteerd als de nestor van een groep Twentse realisten, waaronder Jan 
Broeze, Folkert Haanstra en Johan Haanstra en Riemko Holtrop.  
Zijn schilderijen werden in 1933 geweigerd voor een tentoonstelling in het 
Rijksmuseum Twente, dat destijds door de stichter, de textielbaron Van Heek, 
gedomineerd werd. 
In augustus 1941 werd Holsbergen door de NS gedwongen naar Rotterdam te 
verhuizen met zijn gezin, dat inmiddels 3 dochters telde. 
 Omdat hij zo weinig erkenning ondervond heeft hij toen bijna al zijn schilderijen 
vernietigd. 
 
Er zijn slechts enkele van voor WOII bewaard gebleven, waar onder ôôDe maaierò wat 
in bruikleen in het stadsmuseum in Almelo hangt. De dochters Han en Loore 
Holsbergen hebben 121 tekeningen van Holsbergen uit zijn Twentse jaren in 1992 
aan dit Museum geschonken. 
 
Zijn verhuizing betekende een nieuwe fase in het kunstenaarsleven van Holsbergen. 
Door het zien van vernieuwingen in de kunst ging hij zelf ook experimenteren met 
andere stijlen en materialen. Hij bleef tekenen en schilderen, maar ging ook in 
Utrecht, waar het gezin toen woonde, beelden maken. Eerst voornamelijk in hout. 
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Zijn eerste beelden dateren van 1948, maar hij is ook altijd blijven tekenen en 
schilderen: zelfs tot op zijn sterfbed maakte hij nog kleine krijt-tekeningen.  
Omdat hij reeds in 1957 op 62-jarige leeftijd gepensioneerd werd, heeft hij een 
tweede leven van 33 jaar als fulltime kunstenaar geleid. 
Daarvoor schilderde hij elke avond na zijn werk tot diep in de nacht, tot zijn vrouw 
met een bezemsteel tegen het plafond klopte dat hij naar bed moest. 
Joops eerste vrouw had alles voor haar man over.  
 
Zij steunde hem ook in het feit, dat er veel uitgaven voor zijn materialen gedaan 
werden. Helaas moest hij haar door ziekte in 1968 verliezen.  
Hij hertrouwde met Lena Klooster, die hem 2 jaar overleefd heeft. 
Holsbergen heeft zoôn 350 schilderijen nagelaten en een groot aantal tekeningen en 
gouaches. 
Zijn beelden maakte hij aanvankelijk in hout, klei en steen, later veelal in gips. 
Er zijn meer dan honderd beelden bewaard gebleven, waarvan er inmiddels meer 
dan 50 gegoten zijn in brons door de stichting Joop Holsbergen, die sinds 1992 zijn 
latenschap beheert na zijn overlijden in 1990 in Nijverdal.  
Daarnaast zijn zijn vele gedichten, samengevat in de bundel ñde zwarte vogelò, de 
moeite van het uitgeven waard. 
Hoewel Holsbergen erg introvert was en teruggetrokken leefde, zijn er enkele 
belangrijke tentoonstellingen geweest: Zoals in De Waag in Almelo in 1982, de 
Bergkerk in Deventer 1985 en een overzichtstentoonstelling in 1992/93 in 
Galerie&Skulpturenpark Groeneveld in Almelo. Sinds 1997 is hier een speciale Joop 
Holsbergen Beeldentuin met 50 beelden ingericht. Er zijn nu plannen om zijn totale 
bewaard gebleven oeuvre in een museum onder te brengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Signatuur van Joop Holsbergen 
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ôô Als jongen van 16 jaar liep ik al tegen een lantaarnpaal, toen ik 

over God liep te denken. Je wilt ontdekken waar je vandaan komtò. 

 ï Quote van Joop Holsbergen ï   

 

 
Joop Holsbergen ( Amerongen 1895 - Nijverdal 1990 ) 
 
 
Hoewel de wieg van Joop Holsbergen in Amerongen stond ( 1895), heeft hij zijn 
jeugd en studie jaren in Rotterdam doorgebracht. Vader, gewezen beroepsmilitair, en 
moeder met wie hij weliswaar veel op had, vergeleken hem altijd met zijn favoriete 
vlotte broer. Hierdoor kroop de van nature toch al introverte Joop nog dieper in zijn 
schulp. Bovendien leed hij aan een chronisch geldgebrek, waardoor hij zich bij zijn 
kameraden voelde achtergesteld. 
 
Joop Holsbergen werd op 24 januari 1895 te Amerongen (provincie Utrecht) 
geboren. Zijn vader was daar wachtmeester.  Zijn broer Willem werd een jaar later in 
1896 geboren. Eerst verhuisde het gezin Holsbergen naar Heerenveen in 1900, 

daarna naar Overschie in Rotterdam. Holsbergen 
was aanmerkelijk voortvarender, en zorgde voor 
de aankoop  van een kruidenierswinkel in 
Rotterdam. Deze nering in de grote havenstad 
betekende ontzettend hard aanpakken voor alle 
gezinsleden. Joop volgde in Rotterdam de 
ambachtsschool, en ging vervolgens naar de 
MTS, afdeling elektrotechniek. Zijn visie was toen 
al: ó Kijken naar wat een ander doet, betekent dat 
je het zelf ook kunt.ôô  
Hij interesseerde zich voor de sociaal-democratie, 
en kwam in contact met Adri Vorrink. Ondanks 
zondagschool en jongelingenvereniging was hij 
van begin zeer onafhankelijk ingesteld, op 
maatschappelijk en geestelijk gebied. De jonge 
Joop bestudeerde Plato, Nietzsche en Kant en 
legde toen al de grondslag voor zijn eigen , 
nuchtere denktrant, bijvoorbeeld: óôDe mens is het 
wildste dier dat er bestaat ï de mensen vreten 
elkaar op.  Niemand weet of er een god bestaat ï 
meer komen we niet te weten.ôô 

 
Bron: Uit de tekst van R. Holtrop, geschreven in 1982 
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Geboorteregisters Amerongen 25 januari 1895 
Toegangnr: 481 
Inventarisnr: 5 
Gemeente: Amerongen 
Soort akte: Geboorteakte 
Aktenummer: 6 
Aangiftedatum: 25-01-1895 
kind 
Naam: Johannes Holsbergen 
Geslacht: M 
Geboortedatum: 24-01-1895 
Geboorteplaats: Amerongen 
vader 
Naam: Coenraad Holsbergen                
moeder 
Naam: Jacoba Antonia van Manen 
 

 
Bron: Geboorteakte van Joop Holsbergen 
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Foto omschrijving: ñStilleven uit 1943ò 
Beeldje van Afrikaanse kunst in Joopôs schilderij afgebeeld. 
Tevens ansichtkaart van Gauguin gekocht in een museum. 
 
 
Willem, de jongere broer van Joop Holsbergen vertrok naar 
Afrika. Dit speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
Holsbergens stijl: Hij stuurde een paar Afrikaanse beeldjes op, 
die Holsbergen in zijn stillevens afbeeldde. 
Relatie primitieve kunst (zie kubisme en expressionisme). 
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Zijn dochter Lucie zou later in het van gezin Joop worden opgenomen, om dat er in 
Afrika geen scholing voor haar was. 
(zie afbeelding met portret). 
 

Lucie Holsbergen,  
Kop:  Familiebericht  
geboren: 20-7-1926 
Krantentitel:   
Algemeen Handelsblad 

 

 

Foto omschrijving:  Portret 
van zijn nicht Lucie 
Holsbergen, die bij zijn gezin 
inwoonde, omdat zijn enige 
broer  Willem in Afrika 
woonde voor zijn werk bij de 
Nederlandsche 
Handelsmaatschappij. 
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Na de Ambachtschool (3 jarige opleiding tot instrumentmaker met getuigschrift) 
bezocht hij de Technische School te Rotterdam op de Coolsingel, de latere 
Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. 
  
Zijn visie was toen al: 
ñKijken naar wat een ander doet, betekent dat je het zelf ook kuntò.  
 
In zijn beelden uitgevoerd in alle mogelijke materialen liet hij zijn verbluffende 
technische vaardigheid zien. Dit technisch vernuft werd ook gebruikt voor het 
ontwerpen en uitvoeren van met meubilair van het gezin: In de stijl van de 
Amsterdamse school werd een eetkamer-ameublement gemaakt, een tafel met 6 
stoelen, van eikenhout met details van coromandelhout. Tevens een bijpassende  
een buffetkast, met handgrepen die hij zelf gegoten heeft en die qua stilering een 
voorbode zijn van zijn latere beelden. 

 
Hij interesseerde zich 
voor de sociaal-
democratie, en kwam 
in contact met Adri 
Vorrink. Ondanks 
zondagschool en 
jongelingenvereniging 
was hij van begin af 
aan  zeer onafhankelijk 
ingesteld op 
maatschappelijk en 

geestelijk gebied.  De jonge Joop bestudeerde Plato, Nietsche en Kant en legde toen 
al de grondslag voor zijn eigen, nuchtere denktrant. Uitspraken van hem zijn 
bijvoorbeeld: óôDe mens is het wildste dier dat er bestaat ï de mensen vreten elkaar 
op.  Niemand weet of er een god bestaat ï meer komen we niet te weten.ôô 
Freud stond met een uitgave van 1920 ook in zijn boekenkast. 
Op 19 jarige leeftijd schafte hij al een encyclopedie aan: ñDe Winkler Prinsò, wat voor 
die tijd, 1924, zowel qua prijs als belangstelling zeer opmerkelijk is. Het schetst de 
groet belezenheid en brede interesse van de jongeman, die later zelf ook veel zou 
gaan schrijven. 
 
Jaren later tijdens een gesprek te Nijverdal zegt Holsbergen tegen Everhard Jans: 
óôAls jongen van 16 jaar liep ik al tegen een lantaarnpaal, toen ik over God liep te 
denken. Je wilt ontdekken waar je vandaan komtò. 

ñKijken naar wat een ander doet, betekent dat je het zelf ook kuntò. 

ï Quote van Joop Holsbergen ï                                                      
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Nieuwsblad van Gorinchem 
e.o. 1923: huwelijks 
aankondiging. 
 
 
 
 
Portret van zijn  1e vrouw  
Charlotte  
Holsbergen ï van Stigt  
 
 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 

óôIk heb de spoorwegen ge±xploiteerd, was afgod van mijn gedachten, 

van môn kunst.ôô ï Quote van Joop Holsbergen ï                                                             

   
 


